
Pinksteren  
2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stromen van zegen 

 

 

Voorganger ds. Henriëtte de Graaf 
Organist  Gert Oldenbeuving 
Cellist  Marike Tuin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muziek   Largo – A. Vivaldi 
 
Welkom en mededelingen 
Voorbereidingsgebed 
 
Aanvangslied   Psalm 33: 1 en 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8   Wij wachten stil op Gods ontferming, 
     ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
     Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
     zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
     Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 
     uw barmhartigheid. 
     God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
     nu en voor altijd. 
 
Stilte  
Bemoediging en groet 
 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Zingen   Lied 672: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   O Geest der eeuwigheid, 
     gij Trooster aller tijden, 
     deel thans uw zegen uit 
     aan wie uw komst verbeiden. 
     O heldere fontein, 
     die uit Gods tempel welt, 
     gij wordt een brede stroom 
     die met de eeuwen zwelt. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen   Lied 672: 6  
 
6   Vul aan wat ons ontbreekt, 
     want stukwerk is ons pogen. 
     En wat ons afleidt van 
     de vrede uit den hoge, 
     laat dat, verheven licht, 
     in vuur en wind vergaan. 
     Houd Gij ons staande door 
     het wonder van Gods naam. 
 
Bij de liturgische schikking   Stromen van zegen 
 
Muziek   Veni Creator Spiritus 
Aansluitend zingen   Lied 360: 1, 2 en 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
     de grote Trooster in de tijd, 
     de bron waaruit het leven springt, 
     het liefdevuur dat ons doordringt. 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing   Ezechiël 47: 1 – 12     
Zingen ‘Er komen stromen van zegen’  
             (Joh. de Heer, lied 57) 
 
     Er komen stromen van zegen. 
     Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
     stromen, verkwikkend als regen, 
     vloeien tot elk die gelooft. 
 
    (refrein) 
         Stromen, stromen van zegen, 
        komen als plasregens neer. 
        Nu vallen drupp’len reeds neder, 
        zend ons die stromen, o Heer. 
 
     Er komen stromen van zegen, 
     heerlijk verkwikkend zal ’t zijn: 
     op de valleien en bergen 
     zal er nieuw leven dan zijn. 
 
     (refrein) 
     
     Er komen stromen van zegen, 
     zend ons die Heilstroom nu neer! 
     Geef ons die grote verkwikking; 
     geef z’ ons voortdurend, o Heer! 
  
     (refrein) 
      

6   Doe ons de Vader en de Zoon 
     aanschouwen in de hoge troon, 
     o Geest, van beiden uitgegaan, 
     wij bidden U gelovig aan. 
 



Schriftlezing   Handelingen 2: 1-13  
Zingen   Lied 687: 1 en 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   Wij delen in het vuur 
     dat neerstrijkt op de hoofden, 
     de vonk die overspringt 
     op allen die geloven. 
     Vuurvogel van de vloed, 
     duif boven de Jordaan, 
     versterk in ons de gloed, 
     wakker het feestvuur aan. 
 
 



Schriftlezing   Galaten 5: 22 en 23   
Zingen   Lied 841: 1 en 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2   geloof om veel te geven, 
     te geven honderd-in, 
     wij zullen leren leven 
     van de verwondering: 
     dit leven, deze aarde, 
     de adem in en uit, 
     het is van Gods genade 
     en zijn lankmoedigheid. 
 



Schriftlezing   Openbaring 22: 1 – 5 en 16 en 17  
Zingen   Lied 686: 1 en 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3   De Geest die ons bewoont 
     verzucht en smeekt naar God 
     dat Hij ons in de Zoon 
     doet opstaan uit de dood. 
     Opdat ons leven nooit 
     in weer en wind bezwijkt, 
     kom Schepper Geest, voltooi 
     wat Gij begonnen zijt. 
 



Overdenking 
 
Muziek   Bourrée I – J.S. Bach 
Aansluitend zingen   Lied 659: 1, 4, 5 en 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4   Wandelend in de woestijn 
     hebben wij water gevonden 
     springende als een fontein, 
     bronnen geslagen als wonden. 
 
5   Overvloed, overvloed Gods, 
     sprengen van water en leven, 
     bloed uit de flank van de rots, 
     water en bloed om het even; 
 
6   daaruit ontspringt ons bestaan, 
     zo zijn wij wedergeboren! 
     Kondig het jubelend aan, 
     laat heel de wereld het horen! 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Aandacht voor de collectes 
 



Slotlied   Lied 150a: 1, 3 en 4  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3   Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
     nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
     Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
     de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4   Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
     aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
     Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
     zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zegen   Beantwoorden met het zingen van lied 431b 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


